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Van A naar B 

 

We hebben de laatste tijd vaak over ons leven gesproken alsof het een reis is. 

Een reis die we samen met God mogen maken. Ik hou van deze beeldspraak. 

 

Het is ook Bijbelse beeldspraak. In het de eerste boeken van het Oude 

Testament wordt ook een reis beschreven. Het volk Israel is in Egypte verzeild 

geraakt. Ze moeten daar werken als slaven voor de Farao. Ze leven in 

gevangenschap. En we zien dan in het boek Exodus dat ze onder leiding van 

Mozes op reis gaan. Ze gaan op reis naar het land Kanaän, het land dat God hen 

beloofd had. Een lange reis, een reis die 40 jaar duurt, door de woestijn. 

En is uiteindelijk onder leiding van Jozua dat ze het beloofde land binnengaan. 

 

Er zijn veel overeenkomsten tussen onze reis van ons leven, en de reis die het 

volk Israël maakte. 

Een interessante vraag natuurlijk, ‘waar gaat die reis naar toe’? 

 

Voor het volk Israël was dit duidelijk, de reis ging van Egypte naar het land 

Kanaän, het land dat God aan hen had beloofd. Van gevangenschap, naar het 

land van melk en honing. De manier om die reis te maken was om naar God te 

luisteren. God gaf instructies aan Mozes en Mozes gaf instructies aan het volk.  

 

Nu kun je op verschillende manieren van A naar B gaan, van Egypte naar het 

beloofde land. Ik heb hiervan een plaatje. 

 
Het volk had wat oponthoud in de woestijn. De reis duurde veertig jaar, terwijl 

het qua afstand ook in enkele weken had gekund. 

 

We leven in de tijd voor Pasen. Pasen is het feest dat we elk jaar vieren waarin 

we de opstanding uit de dood van Jezus herdenken. We vieren dat ‘Hij leeft’. 

Het is geen toeval dat Jezus’ opstanding uit de dood precies plaatsvond tijdens 

het Pesach-feest. 

Tijdens het Joodse Pesachfeest wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Het is het 

feest waarin het begin van de reis wordt herdacht, De Israëlieten moeten tijdens 

het feest ongedesemd brood en geroosterd lam eten.  

 

‘Pesach’ betekent in het Hebreeuws zoiets als ‘voorbijgaan’. De plaag van de 

dood ging voorbij aan de Israelieten als ze het bloed van een lam aan de 

deurposten hadden aangebracht.  

Gered door het bloed van het lam. 
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Jezus wordt vergeleken met een lam. 

In Johannes 1 zegt Johannes de Doper: 
29De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam 

van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.  

En je kunt begrijpen dat alle Joden dan denken aan het Pesach-lam. 

 

Jezus gebruikt zelf ook het beeld van het bloed tijdens de maaltijd, de laatste 

maaltijd die hij met zijn leerlingen had. 

Matteus 26 
19De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het 

pesachmaal. 
…… 
27En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de 
woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat 
voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.  

 
De dood en opstanding van Jezus zijn verbonden met bevrijding uit 

gevangenschap. De dood en opstanding van Jezus zijn verbonden met het leven, 
de dood gaat voorbij door ‘het bloed van het lam.’ 

We zijn gered door het bloed van het lam, het bloed van Jezus 

 
By His grace I have been touched, 

 By His word I have been healed, 
By His hand I've been delivered,  

By His spirit I've been sealed. 
I've been saved  

By the blood of the lamb, 

Saved 
By the blood of the lamb, 

Saved,        
(1980 Bob Dylan – Saved) 

 

Het volk Israël ging op reis naar het beloofde land. Het is een lange reis 
geworden, veertig jaar. En die reis heeft zolang geduurd omdat het volk moeite 
had om God te vertrouwen. 

 
En ook wij zijn op reis. We hebben de laatste weken stil gestaan bij onze 

bestemming. Ik heb daar over gesproken, Philip heeft daar over gesproken.  
 
Ik herhaal een paar zaken, zonder al te veel toelichting.  

(Anders raak je misschien verveeld) 
Ten diepste is eenheid de bestemming van onze reis. Dat is ook wat verstoord is 

geraakt in de Hof van Eden, in het paradijs.  De mensheid heeft zich losgemaakt 
van God. En los van God, zonder de eenheid met God, zijn we kwetsbaar, 
onzeker, zelfzuchtig.   

 
Het doel van onze reis is eenheid met God, verbinding met God, het kennen van 

God.  
Leugens, foute aannames over wie God is worden vervangen door Waarheid. God 
is Liefde. 
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En vanuit de eenheid met God, vanuit ons kennen van God, kunnen we onszelf 

omarmen, blij zijn met wie we zijn.  
De waarheid over onszelf is dat God blij met ons is en van ons houdt. 

 
Vanuit het kennen van God, vanuit het omarmen van wie we zelf zijn, kunnen we 
de ander liefhebben, onvoorwaardelijk. 

 
Onze reis is een reis van leugen naar waarheid. Een reis van illusie naar realiteit. 

Van gevangenschap naar vrijheid. Van voorwaardelijke liefde naar 
onvoorwaardelijke liefde. 
 

1 Korinthiers 13 
12Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. 

Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu 
weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen, 
zoals hij ons nu al kent. (BGT) 

 
Onze reis heeft ten doel om God steeds beter te leren kennen. 

En terwijl we Hem leren kennen, leren we liefhebben, ervaren we vrijheid, leven 

we steeds meer in Gods realiteit. 

Beth Barone leerde ons: 

Love God, love people 

Wandelen, linkerbeen (Love God), rechterbeen (Love people)   

We zijn dus op reis. 

Het is geen race (het volk Israel verbleef 40 jaar in de woestijn!) 

Daar heb ik weer een plaatje voor…… 

 
Het leren kennen van God kost tijd! 

De beste manier om zijn onvoorwaardelijke liefde te leren kennen is niet door 

heel veel boeken over onvoorwaardelijke liefde te lezen. 

De beste manier om dat te leren is wanneer je in put zit. Op momenten van 

mislukking, van persoonlijk tekortschieten, leer je zijn onvoorwaardelijke liefde 

het beste kennen. Dan ontdek je dat mensen je misschien in de steek hebben 

gelaten of je veroordelen, maar dat God er nog steeds is, van je houdt. 

De reis van ons leven… 

Soms stormt het, soms hebben we wind tegen, soms zijn we de weg even kwijt… 

Maar God is altijd dichtbij! Altijd! 

 

Het volk Israel werd bevrijd uit Egypte. 

En God wees hun de weg. 
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Exodus 13 

21 De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een 

wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder 

trekken. 22 Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts 

de vuurzuil. 

God was bij hen ! Toch was het volk soms overweldigd door de omstandigheden 

en verlangde het terug naar Egypte. Soms vergaten ze dat God bij hen was… 

Ik lees ter illustratie: 

Exodus 17 

1Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene 

pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze 

hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. 

2Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. 

Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de 

proef?’ 3Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom 

hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te 

laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’ 

 

Heel herkenbaar wat hier gebeurt. Het volk, ca. 500 000 mensen, heeft dorst. En 

honger en dorst brengen vaak iets slechts bij ons naar boven.  

Ken je dat?  (Ik kan onredelijk chagrijnig zijn als ik trek heb) 

Ze worden boos op Mozes. En Mozes zegt ‘waarom stelt u de Heer op de proef?’. 

Mozes leeft in het volste vertrouwen dat de Heer zal voorzien. Hij bedoelt: ‘je 

moet je niet bij mij beklagen, ik volg de Heer, ik luister naar de Heer.’ 

 

In zijn algemeenheid geldt: ons vertrouwen op de Heer wordt op de proef gesteld 

als er tegenslag is, als dingen anders lopen dan wij dachten. 

Soms loopt je leven anders dan je had gedacht. 

Ineens regent het, of bevind je je in een dal, of je hebt tegenwind. En je vraagt 

je af: ‘Waar is God?’ 

 

Even stil – ogen dicht. 

Zijn er situaties in je leven die anders lopen dan jij dacht? 

Misschien vraag jij je wel af. Waar bent u Heer? 

Misschien heb je honger of dorst? 

Exodus 17 

4Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er 

hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde 

Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. 

Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6Ik 

zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit 

stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de 

oudsten van Israël.  
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7Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar 

verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden 

gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 

 

Keer op keer laat God zien dat hij aanwezig is. Maar keer op keer ook twijfelt het 

volk. 

Er gebeurt iets tragisch in de woestijn.  

Keer op keer is het volk niet in staat Gods instructies op te volgen. 

Het hoogtepunt (dieptepunt) is misschien wel het gieten van een gouden kalf, 

een door mensenhanden gemaakte God. 

 

Ook hier is een parallel met ons leven. 

Wij zijn wedergeboren. We zijn kinderen van God. We zijn bevrijd uit de ‘macht 

van de duisternis en overgeplaatst naar het rijk van zijn geliefde zoon Jezus’. 

 

Maar ook wij kunnen overweldigd worden door angst, gevoelens van 

verlatenheid. Ook wij bouwen soms onze eigen afgoden. Geen gouden kalf, maar 

onze eigen zaken die we belangrijk vinden. (Bv…) Ook wij richten ons 

vertrouwen soms meer op zichtbare dingen dan op God. Ook wij moeten leren 

vertrouwen op God. Hij is zeer te vertrouwen. Ook tegen ons zegt Hij: Ik zal je 

nooit begeven of verlaten.  

 

De reis van ons leven gaat om het leren kennen van de Heer. Hij is altijd dichtbij.  

En elke tegenwind, elke moeilijke situatie, elke tegenslag, zelfs elke zonde die je 

begaat, is een kans om Gods aanwezigheid te ervaren. 

 

By His grace I have been touched, 

 By His word I have been healed, 
By His hand I've been delivered,  

By His spirit I've been sealed. 
I've been saved By the blood of the lamb, 

Saved By the blood of the lamb, 

Saved,          
(1980 Bob Dylan – Saved) 


